
  

24.04.2026 “Hawa" 

ِ بسِْمِِ نِِ الَلّه حْمهَٰ حِيمِِ الرَه  الرَه

قهلْبِهِِ۪ مْعِهِ۪وه لَٰىِسه ِعه تهمه خه لَٰىِعِلْمٍِوه ُِعه لَههُِالَلَّٰ اهضه يهُِوه وَٰ هُِهه هه ِالَِٰ ذه نِِاتَهخه ِمه اهيْته اهفهره
كَهرُونهِ ِتهذه هِِاهفهلَه نِْيههْد۪يهِِمِنِْبهعْدِِالَلَّٰ ةهًِۜفهمه اوه رِهِ۪غِشه لَٰىِبهصه ِعه له عه جه  وه

ِ ِالنَهبِيَُ قهاله ِ : صلى الله عليه وسلموه نْبهيْكه ِجه ِالَهتِىِبهيْنه ِنهفْسُكه دُوَِكه ىِعه ِاهعْده
 

 

Eerwaarde gelovigen!  

Hawa betekent dat een mens zijn verstand en geloof 

onderdrukt en achter zijn wellustige verlangens en 

tijdelijke wereldse wensen aan gaat. Hawa zijn de onjuiste 

verlangens en wensen van de ziel die de mens van het 

rechte pad doen afdwalen. Het onderwerp van onze preek 

vandaag zal gaan over de schadelijke gevolgen van het 

volgen van de Hawa van de ziel. 

De Verheven Heer zegt: (“Mijn geliefde! Heb je degene 

gezien die zijn eigen begeerten tot god heeft gemaakt, die 

Allah, op grond van Zijn kennis, heeft laten dwalen, van 

wie Hij het gehoor en het hart heeft verzegeld en over 

wiens ogen Hij een sluier heeft gelegd? Wie kan hem dan, 

behalve Allah, nog op het rechte pad brengen? Zullen 

jullie dan nog niet nadenken en lering trekken?” Câsiye, 

23) 

Onze Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft 

gezegd: “De verstandige persoon is degene die zichzelf ter 

verantwoording roept en werkt voor wat na de dood komt. 

De zondige persoon is degene die zijn ziel achter zijn 

begeerten aan laat gaan en van Allah dingen verlangt die 

niet gepast zijn.” (Tirmizi, Kıyamet 25) 

Hawa en begeerten zijn verborgen afgoden die de mens te 

gronde richten, de harten voor de waarheid verduisteren en 

de zielen tot slaaf maken. Wie zijn begeerten aanbidt, 

verduistert zijn hart met liefde voor de wereld en wordt 

uiteindelijk iemand die de waarheid niet hoort en de 

werkelijkheid niet kan zien. 

Hz. Mevlânâ (moge Allah hem genadig zijn) zegt ook: 

“Maak van je begeerten geen afgodsbeeld! Want het 

aanbidden ervan is nog lager dan het aanbidden van steen.” 

Eerwaarden! 

Door de geschiedenis heen hebben de onderdrukkers valse 

goden zoals Lat, Menat en Uzza voortgebracht om hun 

eigen belangen en begeerten te rechtvaardigen en zo 

mensen naar het verkeerde te leiden. 

Ook vandaag vergoddelijken de Abu Jahl’s van deze tijd 

begrippen zoals wetenschap, moderniteit, mode en sociale 

media, en bederven zij de menselijke natuur en 

ondermijnen zij de jeugd en onze gezinsstructuur. 

Laten we weten dat een afgod niet alleen steen of een beeld 

is. Er zijn talloze onzichtbare afgoden die in harten en 

geesten worden opgericht! 

Hasan-ı Basrî (moge Allah hem genadig zijn) waarschuwt 

ons: “Een stap die begint met het volgen van begeerten, 

voert de mens naar een afgrond waarvan het einde 

onbekend is.” 

Waardevolle broeders!  

Hawa is de overmatige gehechtheid van de mens aan zijn 

wellustige verlangens, de liefde voor de wereld en de 

wensen van de ziel. Iemand die de Hawa volgt, vertrapt de 

waarheid, vergeet rechtvaardigheid en leeft achter zijn 

lusten en belangen aan. Zo iemand erkent geen maatstaf 

meer behalve het voordeel van zijn eigen ziel. 

Onze Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Er zijn drie dingen die een 

mens te gronde richten: gehoorzaamde gierigheid, 

gevolgde begeerten en iemands bewondering voor 

zichzelf.” (Beyhakî, Şuabü’l-İmân, 5/346) 

Daarom moeten wij, net als Ibrahim (vrede zij met hem), 

de moderne afgoden van de eindtijd en de valse goden die 

in ons zijn opgericht verbreken; zoals onze Profeet صلى الله عليه وسلم de 

afgoden in de Ka‘ba vernietigde, moeten ook wij de 

afgoden van begeerte in ons hart één voor één neerhalen 

onder begeleiding van een volmaakte gids, met kennis, 

dhikr, verzet tegen de ziel en aanbidding. 

Onze Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft 

gezegd: “De ware strijder is degene die strijdt tegen de 

begeerten van zijn eigen ziel.” (İbn Hibbân, Sahîh, 4762) 

Laten we niet vergeten dat de strijd tegen de ziel de grootste 

strijd is die voor ieder individu verplicht is. 

Ik beëindig mijn preek met de volgende waarschuwing van 

onze Heer: “Het Uur zal zeker komen. Maar Ik heb het 

tijdstip verborgen gehouden, zodat iedereen op de meest 

rechtvaardige wijze zal worden beloond voor wat hij in de 

wereld heeft gedaan. Laat degenen die er niet in geloven 

en hun begeerten volgen je niet aan het twijfelen brengen 

over die dag, anders zul je te gronde gaan!” (Tâhâ, 15-16) 

 


